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De vrede van Kerstmis 
 
 
Van jaar tot jaar blijft 25 december de dag van ‘Vrede voor Iedereen’. Onder de 
gedaante van een kind wordt die vrede concreet. Het kind in ieder van ons 
beleeft die dag steeds opnieuw als een feest, als een hoogtepunt in het jaar, 
waarin de denkbeeldige sneeuw alle oneffenheden van het bestaan toedekt, 
vriendschap wordt hernieuwd, vrede aan elkeen wordt toegewenst. 
 
Het is een andere vrede dan die van de oorlogsherdenkingen.  Niet de 
afwezigheid van geweld en militaire acties tussen volkeren en naties wordt met 
Kerstmis bedoeld, maar een medeleven met elkeen, waar ook ter wereld, in 
welke omstandigheden men leven moet. Het goede in elke mens wordt herkend. 
Aan elkeen wordt toegewenst wat men in zijn eigen leven nodig heeft, wat men 
voor zijn eigen bestaan en dit van zijn familie en kennissenkring verhoopt. 
 
Ook in de eigen OKRA-familie willen we die vrede, in volle glorie en warmte, 
zien tronen, in deze Kersttijd en al de maanden die nog volgen… 
 

Nieuwe leden… 
 
Al loopt het rekruteren van nieuwe leden soms zo stroef dat het haast 
ontmoedigend werkt, toch mogen we alweer drie nieuwe leden begroeten in het 
trefpunt Kester, zodat we opnieuw stilaan het honderdtal benaderen. Met 
Pascale Van den Eeckhoudt en Simon Meire krijgen we er twee ‘jonge’ en 
actieve collega’s bij, op het moment dat men onze afdeling steeds als minder 
jong gaat beschouwen. Met Mia Everaert, vertoevend in Kesterberg te 
Leerbeek, wordt de oudere garde versterkt met een enthousiast lid en een 
ijverige fotografe. Allen zijn ze van harte welkom!  



Allerzielen 2018 
 

 

 
© Mia Everaert 

 
Een jaarlijkse gewoonte, te zinvol en te mooi om ze niet in lengte van jaren 
voort te zetten: op 2 november, vroeg in de ochtend, herdenkt OKRA-Kester al 
zijn overleden medeleden, in het bijzonder zij die ons ontvallen zijn sinds de 
herdenking van vorig jaar. 
 
Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van René Engelbeens, Paulette 
Soenen en Lucienne Pilette. In deze postume hulde werd ook betrokken Nelly 
De Weert, de echtgenote van ons recent aangesloten lid Armand Boon. Met 
mooi gekozen teksten in een keurig misboekje, verzorgd door proost pater Koen, 
werd het een aangrijpende viering. En gezongen dat er werd!  
 
Alle aanwezigen vonden nadien de weg naar ‘Ons Huis’ om er het gebruikelijke 
ontbijt te gebruiken, rozijnenbrood en warme chocomelk of geurige koffie.   

 



Blijvend herdenken 
 
Met de voorbije novemberdagen werden onze lieve doden herdacht en hun 
rustplaatsen bezocht. Ook al onze overleden OKRA-vrienden blijven in onze 
gedachten, met wat zij betekenden, met hun gestalte, hun glimlach, hun ganse 
zijn. Dat beloofden we trouwens bij hun uitvaart, plechtig en gemeend. Tijdens 
onze jongste Paasviering in ‘Ons Huis’ hebben we, aan de hand van alle 
nummers van het OKRAntje, hun foto’s getoond, een warm maar voor velen 
aangrijpend moment. Twee foto’s ontbraken, om een onverklaarbare reden. Als 
nieuw eerbetoon aan al onze overleden vrienden, en in het bijzonder aan 
Lucienne Valkenier († 4.9.2014) en Victor Vanbellinghen († 7.10.2014), 
drukken we hun beider foto in dit nummer nogmaals af. 
 

     
 
               Lucienne Valkenier                             Victor Vanbellinghen 
 

 
 
 
 

De warmte en de gezelligheid van de OKRA-ledenvergaderingen willen 
we delen met onze buren, vrienden en kennissen. Daarom deze oproep: 
spreek die buren, vrienden en kennissen aan en nodig ze uit om 
samen met u een volgende samenkomst bij te wonen. Een fijne 
namiddag wordt hun gegarandeerd!  Men zegge het voort… 



 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op het prikbord 
 
 
December 2018 
 woensdag 19 december: Kerstfeest om 12u30 in ‘Ons Huis’ 
 
 KERSTMIS (dinsdag 25 december) 
 
Januari 2019 
 
 NIEUWJAAR (dinsdag 1 januari) 
 

donderdag 10 januari:  ledenvergadering om 14 uur 
     met nieuwjaarsdrink 

Februari - maart 
donderdag 14 februari:  ledenvergadering om 14 uur 
 
donderdag 14 maart:  ledenvergadering om 14 uur  

April 
donderdag 10 april:  ledenvergadering om 14 uur 

 
 PASEN (zondag 21 april) 
 
 woensdag 24 april:  Paasfeest in Ons Huis 
  12u30: eucharistieviering 13u30: feestmaaltijd 
Mei 
 donderdag 9 mei:   ledenvergadering om 14 uur 
 vrijdag 10 mei:   bedevaart naar Banneux 
 


